
Liturgische schikking 5e zondag Veertigdagentijd 22 maart 2026 Finsterwolde 
gemaakt door Zwanie Akkerman en Jan Pieter Nuninga 

Vandaag is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd en de lezing is uit 
Johannes 11 vanaf vers 1 tot 44: Lazarus uit de dood opgestaan. 
Kernvers voor deze schikking is vers 25: Jezus zei: ik ben de opstanding en 
het leven, wie in Mij geloofd zal leven, 
De opwekking van Lazarus uit de dood is een voorteken van wat een paar 
weken later met Jezus zou gaan gebeuren: lijden, dood en opstanding. 
Marta en Maria vertrouwden weliswaar op Jezus, maar durfden niet te geloven 
dat Jezus hun broer zou opwekken uit de doden. 
In dit verhaal gaat het om bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar. 
Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde. 
In de schikking zijn daarom rode kornoeljetakken geplaatst. 
De  kleine sierlijke bloemen van het gebroken hartje lijken op verdriet en 
vreugdetranen. 
De geurende bloemen van de skimmia versterken de onverwachte vreugde. 
In Azië is de symbolische betekenis van deze bloem liefde en verbondenheid, 
De rode bloemen van de protea zijn toegevoegd aan de rode takken als teken 
van liefde en de Geest. 
Woorden bij de schikking: 

Bloemen als tranen. 
Huilen om het missen van een geliefde, 

Geurende bloemen en rode takken, 
Herinneren aan het samengeleefde leven 


